
Hoe verhoudt de wet van aantrekking zich tot karma en religie?

Wat is karma?

Karma (Sanskriet: handeling, actie of daad) is het principe van
oorzakelijkheid in het hindoeïsme en boeddhisme dat stelt dat
fysieke en mentale acties van een individu gevolgen hebben voor
dit leven en volgende levens door middel van reïncarnatie.

Dat kan zijn het inlossen van een schuld, boetedoening of iets
afmaken.

Abraham Hicks zegt daarover:

Toen je opnieuw werd geboren, na al vele levens te hebben geleefd, liet
je ALLES wat je daarin ervaren hebt achter je. Je kwam hier weer als
een onbeschreven blad, volledig in alignment en eager om in dit leven
weer het proces van bewust creëren te gaan ervaren.

Je wist namelijk nog alles over alignment en bewust creëren omdat je op
die leeftijd nog volledig in verbinding bent met het totaal van wie je bent.
Dus je fysieke lichaam was in totale verbinding met je niet-fysieke
lichaam waardoor je in directe verbinding stond met de Bron, je inner
being, God of hoe je het wil noemen.

Er is dus niks wat je in dit leven goed moet maken, je krijgt dus geen
negatieve ervaringen voorgeschoteld om boete te doen voor al je fouten
in je vorige leven.
Karma is in strijd met alle universele wetten die er zijn

Karma is een van de excuses die mensen gebruiken om te
verklaren waarom ze dingen niet bereiken

Het is dus geen kracht van buitenaf waar jij geen controle over hebt, die
je machteloos maakt en je in de slachtofferrol duwt.



ALLES wat jij in dit leven meemaakt en ervaart is 100% een reactie op
jouw vibratie en dus op jouw gedachten en emoties.Daar bestaat geen
enkele uitzondering op.

Hoe dit gedachtegoed is ontstaan is door mensen die niet de kennis van
de wet van aantrekking hebben, die zichzelf beschouwen als een goed
mens met het hart op de juiste plaats. Die daarnaast erg hard werken
om te bereiken wat ze willen maar het lukt ze niet.
En de reden dat het ze niet lukt is omdat ze volledig actie-georiënteerd
zijn en hun vibratie helemaal buiten beschouwing laten.

Ze hebben vaak de overtuiging dat je alleen met hard werken iets
bereikt. No pain no gain mentaliteit. En als ze dan eindeloos proberen en
moeite doen nog niet bereiken wat ze willen, gaan ze de oorzaak
daarvan buiten zichzelf zoeken.

- het ligt aan mn ouders
- het ligt aan de slechte economie
- het is karma

Als jij de volle 100% verantwoordelijkheid neemt voor je eigen vibratie, je
mate van alignment en je belangrijkste focus is de weg naar alignment,
je focussen op je zo goed mogelijk voelen, kun je alles creëren wat je
wil.

Dus ongeacht:
- je ervaringen in een vorig leven al was je Saddam Hoessein of

Hitler
- ongeacht de slechte economie
- ongeacht de slechte ervaringen van anderen
- en dus ongeacht je omstandigheden nu

Als aanvulling geeft Abraham de tip om vanaf nu nog maar 20% te
besteden aan je acties en 80% aan het in alignment komen.
Daarom zeggen ze ook regelmatig: we adviseren jullie om wat luier te
zijn.



● meer dagdromen
● meer tijd voor jezelf nemen
● meer dingen doen alleen omdat je het leuk vindt

En geef het Universum de tijd om de rest voor je te regelen.
Let the grid fill in, noemen ze dat in het Engels. Geef het universum het
vertrouwen dat het zich allemaal zal manifesteren op de perfecte manier
en op het perfecte moment .
Want op deze manier zul je alleen nog actie nemen waartoe je je echt
geroepen voelt, waarvan je weet dat dit het juiste is om NU te doen.
En dat zullen de perfecte acties zijn om jouw doel te manifesteren.

Religie.

Alle religies zijn en zeggen in de oorspronkelijke kern hetzelfde: en als je
dat zou lezen zou het volledig resoneren met je. In de bijbel staat bv
letterlijk; vraag en het wordt gegeven en iets verderop staat: zoals jij het
ziet en wat jij gelooft , zo zal het zijn.

The kingdom of heaven you’re seeking outside yourself is within you

En elke religie zegt in zijn kernwaarden dat je jouw innerlijke leiding
NOOIT vervangen kan worden door leiding van buitenaf.

In de huidige versies van de bijbel, de koran en de thora bv is het echt
zoeken naar deze kernwaarden omdat men het door de eeuwen heen is
blijven herschrijven maar niet vanuit verbinding .Terwijl de
oorspronkelijke versies allemaal zijn ontvangen zoals Esther Abraham
ontvangt.

Daar waar het alleen over liefde ging gaat het nu meer over angst
kweken en voorwaarden stellen . Allemaal beschreven vanuit het uit
verbinding zijn. De huidige religies zijn allemaal enorm afgedreven van
hun oorspronkelijke kern en zijn zelfs de oorzaak van meerdere
oorlogen. En beide zeggen dat God aan hun kant staat.



Abraham Hicks gebruikt ook bijna nooit het woord of de naam God
omdat het begrip wat wij van God hebben uit de bijbel zo enorm ver
afstaat van wat het werkelijk is. Daarom noemen zij het de bron, of je
inner being, of je ziel.

Toch geeft elke religie ook een focuspunt als je goed zoekt, zoals die in
de bijbel en zo kan elke religie je helpen om in alignment te komen.

Abraham Hicks veroordeelt überhaupt niks en dus ook geen religies.
Het gaat erom dat JIJ intuned en de schifting maakt wat wel en niet
resoneert bij jou.

● En als dat een combinatie is van verschillende religies: TOP!
● En als dat maar 5 % van een bepaalde religie is ;TOP.
● En als dat helemaal geen religie is: TOP!

Wat voel en zie jij bv als je naar een gospelkoor luistert.
Ik krijg altijd kippenvel en kippenvel betekent bij mij verbinding met het
totaal van wie ik ben. Deze mensen zijn oprecht blij en dat is zo puur dat
mij dat enorm raakt.

Terwijl als in de kerk psalmen en gezangen hoor zingen ervaar ik dat
totaal niet. Terwijl de religie hetzelfde is, is de beleving totaal anders.

En het is de BELEVING die bepaalt of het wel of niet past bij jou.
Dus hoe het VOELT.

Dus laat je niet leiden door wat MEN vindt, de buitenwereld maar ga zelf
op onderzoek uit wat goed voelt voor jou.

Zie je hoe ook hier weer je emoties je leidraad zijn?
Die laten weten of iets goed is voor jou of niet.
Die vertellen je altijd de waarheid en dat is het enige waar je naar hoeft
te luisteren, dan zit je altijd op jouw unieke pad naar alignment en dus
naar het manifesteren van wat jij wil.



Link naar geweldige workshop van Abraham over religies:

https://www.youtube.com/watch?v=3yqg28Lml-Y&list=PLOpGanj4wGnR
_xElzmPKJ4tw0Pj-pqpz0&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=3yqg28Lml-Y&list=PLOpGanj4wGnR_xElzmPKJ4tw0Pj-pqpz0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3yqg28Lml-Y&list=PLOpGanj4wGnR_xElzmPKJ4tw0Pj-pqpz0&index=7

